
5. Abram 
 
 

We lezen uit de Bijbel (BB):  
Genesis 12: 1-5 
Genesis 13:6-18 
Genesis 15:1-7 
 
 
Gen. 12:1-5 
Abram wordt door God geroepen​
1. Toen zei de Heer tegen Abram: "Vertrek uit je land. Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het 
land dat Ik je zal wijzen.  
2. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot 
een zegen zijn. 
3. Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik 
slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden."​
4. Toen vertrok Abram, zoals de Heer tegen hem had gezegd. Zijn neef Lot ging met hem mee. Abram was 
75 jaar toen hij uit Haran wegging. 
5. Hij vertrok met zijn vrouw Saraï en Lot, de zoon van zijn broer, en met alles wat zij bezaten, al hun vee, en 

alle slaven die ze in Haran gekocht hadden. Ze trokken naar het land Kanaän.  
 
 
Gen. 13: 6-18 
6. Maar er groeide in dat gebied niet genoeg gras voor al die dieren, want ze hadden allebei heel veel vee. 
Daardoor konden ze er niet samen blijven wonen. 
7. Er ontstond ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. Bovendien woonden de 
Kanaänieten en de Perezieten met hun vee in dat gebied. 
8. Daarom zei Abram tegen Lot: "Laten we alsjeblieft geen ruzie maken. Het is niet goed als er ruzie is tussen 
mijn herders en jouw herders. We zijn immers familie van elkaar. 
9. Je kan toch wonen waar je wil? Laten we uit elkaar gaan. Als jij naar links wil gaan, zal ik naar rechts gaan. 
Als jij naar rechts wil gaan, zal ik naar links gaan." 
10. Lot keek rond en zag dat er in het hele gebied van de Jordaan veel water was. Voordat de Heer Sodom 
en Gomorra verwoestte, was het er in de richting van Zoar zo mooi als de tuin van de Heer, of als Egypte. 
11. Daarom koos Lot voor zichzelf het hele gebied van de Jordaan uit en trok naar het oosten. Zo gingen ze 
uit elkaar. 
12. Abram bleef in Kanaän wonen. Lot ging in de steden van het Jordaangebied wonen. Hij zette zijn tenten 
op tot vlak bij de stad Sodom. 
13. De mannen van Sodom waren erg slecht. Ze deden alles wat de Heer verboden had.​
Gods belofte aan Abram​
14. Toen Lot bij Abram was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: "Kijk vanaf deze plek eens naar het 
noorden, zuiden, oosten en westen. 
15. Het hele land dat je ziet, zal Ik voor altijd aan jou en je familie ná jou geven. 
16. Ik zal van jou een groot volk maken, zo ontelbaar als het stof op de aarde. 
17. Kom, trek rond door het hele land, want Ik zal het aan jou geven." 
18. Daarna zette Abram zijn tenten op bij de eikenbomen van Mamré bij Hebron. Daar ging hij wonen. En hij 
bouwde er een altaar voor de Heer. 

 
Gen. 15:1-7 



God belooft Abram een zoon​
1. Hierna zei de Heer tegen Abram: "Wees niet bang, Abram. Ik ben jouw schild dat jou beschermt. Ik ben 
Zelf jouw grote beloning."  
2. Abram zei: "Heer God, wat wilt U mij dan geven? Want ik zal sterven zonder kinderen gekregen te 
hebben. Mijn knecht Eliëzer uit Damaskus beheert mijn huis. 
3. Hij zal alles van mij erven, omdat U mij geen kinderen heeft gegeven." 
4. Maar de Heer zei tegen hem: "Niet hij zal alles erven, maar jouw eigen zoon zal alles erven." 
5. Toen bracht de Heer hem naar buiten en zei: "Kijk eens omhoog naar de hemel. Tel de sterren, als je kan." 
En Hij zei tegen hem: "Kijk, zo ontelbaar groot zal jouw familie worden." 
6. Abram geloofde de Heer. Dat is wat de Heer wil, en daarom was de Heer blij met Abram.​
7. En de Heer zei tegen hem: "Ik ben de Heer en Ik heb jou uit Ur in het land van de Chaldeeën gehaald, 
omdat Ik jou dit land wilde geven. 

 
 
Abram is een nakomeling van Seth (de zoon van Noach). 
In de tijd van Abram bestond er nog geen Bijbel, de meeste geschiedenissen die daarin staan 
moeten dan nog gebeuren. Er zijn alleen ‘de overleveringen’: de verhalen die van vader/moeder 
op zoon/dochter doorverteld worden. De verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach etc. zijn 
doorverteld. Toch komt het op ‘geloof’ aan om deze verhalen als ‘echt gebeurd’ te bestempelen, in 
plaats van ‘een mooi verhaaltje’. 
Tussen Seth en Abram zitten 8 geslachten. Inmiddels wonen er veel mensen, verspreid over de 
hele aarde. God heeft een plan met Abram. 
Hij zegt tegen Abram: ‘ga weg, uit je land en uit je familiekring, naar het land dat Ik je wijzen zal.’  
God vraagt of hij zijn veilige omgeving, zijn familie met tradities, gewoontes en (af)goden achter 
zich wil laten, en op weg wil met God naar een land dat God hem wijzen zal. 
Dat vraagt een groot vertrouwen. En een enorme stap buiten je comfort-zone. 
Maar God hangt er een belofte aan vast: ’Ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je zult 
tot een zegen zijn’. Zelfs tot in alle geslachten die er op de aarde zullen zijn. Dat is (bijna) niet te 
bevatten. Hoe dat gaat gebeuren weet Abram niet. Vooral dat: Ik zal je veel nakomelingen geven. 
Want Abram en zijn vrouw Saraï zijn kinderloos. 
Maar in vertrouwen gaat hij op weg. Samen met zijn vrouw, zijn neef Lot en ook hun slaven en 
slavinnen gaan mee. 
Hij komt in het land Kanaän waar hij zijn tenten opzet.  
Hij trekt steeds verder het land in en overal bouwt hij een altaar, waar hij telkens tot de Heere bidt. 
 
Abram is rijk en heeft een grote kudde. Maar omdat Lot ook een grote kudde heeft, is het gebied 
waar ze wonen te klein. Er is te weinig eten en de herders krijgen onderling ruzie. Abram zegt 
tegen Lot: ‘laten we apart gaan wonen: als jij links gaat, ga ik rechts en andersom.’ 
Lot kijkt om zich heen en kiest het dal van de Jordaan. Het is er zo mooi als de tuin van Eden en 
Egypte! Hij vestigt zich vlakbij Sodom, een stad waar de mensen slecht zijn en grote zondaars 
tegenover de Heere. Hun wegen scheiden. 
Dan zegt God tegen Abram: ‘kijk eens naar het noorden, zuiden, oosten en westen. Al het land dat 
je ziet is voor jou en je nageslacht’.  
Dus ook het mooie land dat Lot voor zichzelf gekozen heeft.  
Al het land waar nu nog andere volken wonen zal voor Abrams nageslacht zijn. Overal waar hij 
maar kijken kan. God zegt verder: ’Ik zal je ontelbaar veel nageslacht geven, net zoals het zand op 
de aarde ontelbaar is.’ 
Maar daar moet Abram nog wel geduld voor hebben: het zal zeker nog twintig jaar duren voordat 
hij zijn beloofde zoon in zijn armen houdt. 



Wij zijn van een generatie waarin onze verlangens meteen gestild moeten worden. We willen het 
en we willen het nu.  
Ook als het in ons geloofsleven anders gaat dan we dachten, kunnen we dat moeilijk vinden.  
Dan zeggen we: ‘waarom duurt het zo lang Heere?’. Of we gaan twijfelen of Gods beloften wel 
waar zijn. Soms gaan we zelf aan de slag; regelen we dat de belofte nu moet komen... 
Voor Abram is het ook moeilijk om te wachten, want als Gods belofte weer tot hem komt zegt hij: 
‘hoe zal dat gebeuren Heer, U hebt mij geen kinderen gegeven. Zal alles naar mijn voornaamste 
knecht Eliëzer gaan?’ 
Hier zien  we dat we al onze vragen aan God mogen stellen. Als vragen ons bezig houden, als we 
iets niet begrijpen, als het menselijkerwijs niet kan… Vraag het! Misschien krijg je niet gelijk 
antwoord. Misschien kom je er pas veel later achter waarom iets ging zoals het ging… En soms 
krijg je helemaal geen antwoord. Maar leg het wel voor Hem neer. Deel het met Hem.  
God geeft Abram antwoord: ‘Nee, je zult zélf een zoon krijgen’ zegt Hij en Hij leidt Abram naar 
buiten. ‘Kijk eens naar de hemel. Tel de sterren, zoveel nakomelingen zul je krijgen!’ 
Abram gelooft wat de Heere zegt en daarom vindt God hem een goed mens. 
Abram wordt later ‘de eerste aartsvader’ genoemd. Dat is: de stamvader van Gods uitverkoren 
volk. 
Wat zal hij nog vaak naar de sterren gekeken hebben. En naar het zand op de grond. Twee 
zichtbare tekenen die zeggen: God doet wat Hij belooft! 
 
 
Gebed: Heer, U had een plan met Abram en zijn leven. Abram ging in geloof de weg die U hem 
wees. Heeft U ook een plan met mijn leven Heer? Wilt U mij dan de weg geven en het geloof dat 
ik dan nodig heb? Bij U Heer, zijn alle dingen mogelijk, ook als het anders gaat dan dat ik in 
gedachten heb. Help me om U te blijven vertrouwen! Leer mij om Uw stem te verstaan. Amen. 
 
 
Vragen: 
– God spreekt letterlijk tot Abram. Ze voeren ook gesprekken. Hoe spreekt God tot ons in deze tijd? 
Heeft God al eens tegen jou gesproken? (Hoe? Wat zei Hij?) 
 
– Ken jij mensen die ‘geroepen’ zijn door God om in een andere omgeving te gaan werken of 
wonen? Hoe werden ze geroepen? 
Wat zou jij vinden/doen als God je roept? 
 
– Geloof je dat God een plan met jouw leven kan hebben? 
 
– Lot kiest waar hij wil wonen. Had hij eigenlijk Abram moeten laten kiezen? 
Waar wil jij liever wonen: in een minder vruchtbaar land, maar dicht bij God? Of: in een zeer 
vruchtbaar land tussen goddelozen? 
 
– Abram moet lang wachten tot de belofte van de Heer uitkomt. 
Hoe kunnen wij geduldig wachten? 
 
– Zijn er moeilijke vragen die jij bij de Heer wilt neerleggen? 
 
 
 
Deze Bijbelstudie is geschreven door Carla Heuvelman en is te vinden op www.febebijbelstudies.nl 


