9. Isaak geboren

We lezen uit de Bijbel (Het Boek): Genesis 21: 1-13

Sara’s zoon Isaak

1. Toen deed de Here wat Hij had beloofd:

2. Sara raakte in verwachting. Zo schonk ze Abraham op zijn hoge leeftijd nog een zoon en precies
op de tijd die de Here had genoemd.

3. Abraham noemde de zoon die Sara hem geschonken had, Isaak (dat ‘Gelach’

betekent) 4. en acht dagen later besneed hij hem, zoals God had bepaald.

5. Abraham was toen honderd jaar oud.

6. Sara was trots en blij. ‘God heeft mij vreugde gebracht, zei zij. ‘Allen die ervan horen, zullen
net zo blij zijn als ik.

7. Wie had kunnen dromen dat ik nog een baby zou krijgen? En toch heeft Abraham op zijn oude
dag nog een zoon van mij gekregen.’

8. Het kind groeide op en de dag kwam dat hij geen borstvoeding meer nodig had. Bij die
gelegenheid hield Abraham een groot feestmaal.

9. Sara zag dat Ismaél, de zoon van Hagar, lachte.

10. Ze ging naar Abraham en zei: ‘Stuur die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon
Isaak de erfenis deelt met de zoon van een slavin/

11. Deze eis bracht Abraham in moeilijkheden, want Ismaél was tenslotte zijn zoon. 12. Maar

God zei tegen hem: ‘U hoeft u geen zorgen te maken over die twee. Doe wat Sara heeft gezegd,
want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. 13. Maar ook Hagars
zoon zal Ik stamvader van een volk maken, omdat hij ook een zoon van u is.

Er klinkt blij gelach uit de tent van Sara: ze heeft een zoon gebaard! En dat op haar leeftijd: 90 jaar
is ze al. Haar man Abraham is al 100 jaar. Wat ze niet meer verwachtten, is toch gebeurd: ze
hebben een kindje samen.

Vorig jaar deze tijd, was de Heere bij hen gekomen. Hij zei: ‘volgend jaar zal Sara een zoon hebben.
Sara moest erom lachen: lichamelijk kon het niet meer en ze dacht: ‘zal ik nog een man
beminnen?’

Maar de Heere zei: ‘waarom lacht Sara? Zal er iets voor Mij onmogelijk zijn?’ Kort daarna bezocht
de Heere Sara. Hij zorgde ervoor dat ze weer zwanger kon worden. Abraham moest zijn vrouw
weer opzoeken en beminnen.

Als God een belofte geeft, zit daar voor ons ook een opdracht aan vast. In plaats van achterover te
leunen, moeten wij ons deel doen.
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Wat zullen Abraham en Sara blij zijn geweest toen ze merkten dat Sara in verwachting was!
‘Kijk eens naar de sterren Abraham’ had de Heere tegen Abraham gezegd, ‘zo groot wordt jouw
nageslacht!

Nu hebben ze samen een kindje. Abraham noemt zijn zoon Isaak. (In andere vertalingen ook
wel Izak, Izadk of Isak genoemd.) Dat betekend: hij lacht.



Nu kunnen ze echt lachen; niet een ongelovig lachen, maar vanuit een diepe vreugde. God gaf een
kind, een erfgenaam, nageslacht!

Sara zegt: ‘God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En iedereen die mijn verhaal hoort
zal ook lachen!

Op de 8°dag na zijn geboorte wordt Isaak besneden. Zo gaat de Heere met hem een verbond aan
en hoort hij ook bij Gods volk.

Isaak groeit op en als de dag komt dat hij geen borstvoeding meer krijgt geeft Abraham een groot
feest. Er is lekker eten en iedereen is blij. ledereen? Nee Hagar en Ismaél zijn niet blij. Nu Abraham
en Sara een kind hebben is Ismaél niet meer de erfgenaam. Dat had God ook niet beloofd, het was
hun eigen invulling van de belofte geweest.

Tijdens deze vreugdevolle dag lacht Ismaél Isaak uit. Het is niet plagend of grappig, maar
spottend. Sara ziet het. Ze zegt tegen Abraham: ‘stuur Hagar en Ismaél weg!’

Dat wil Abraham niet. Maar de Heere zegt: ‘doe maar wat Sara zegt, maak je geen zorgen over
hen, |k zal voor ze zorgen en Ismaél tot een groot volk maken. Maar Isaak zal je erfgenaam zijn. Uit
hem zal je nageslacht geboren worden en éénmaal zal er uit deze familielijn de beloofde Verlosser
geboren worden.

Abraham is vanaf nu de eerste ‘aartsvader’. Dat betekend: de vader van alle gelovigen.

Wat zijn Abraham en Sara dankbaar en blij. Na al die jaren is de belofte van een eigen kindje
vervuld. De Heere is goed.

Gebed: Heer, U bracht gelach in de tenten van Abraham en Sara. U gaf hen een kind, wat
menselijkerwijs niet meer mogelijk was. Maar bij U is alles mogelijk. Geef mij ook het geloof dat
U een weg kunt maken waar geen weg is. Een deur waar alles gesloten lijkt. Licht waar het
donker is. En Uw liefde waar onze harten koud zijn. Amen.

Vragen:
— Bij God is alles mogelijk. Geloof jij dat ook?

—Is er een belofte in jouw leven waarvan jij je deel nog moet doen?
— Wat vind je ervan dat Sara zegt dat Hagar en Ismaél weggestuurd moeten worden?

In Hebreeén 11 vers 8 t/m 12 staat: *

Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een
land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar
toeging. En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een
vreemdeling, evenals Isaak en Jakob, aan wie God dezelfde belofte deed. Abraham vertrouwde
erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering waarvan God Zelf de architect en
bouwer is.



Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God
had het haar beloofd en zij erkende dat Hij te vertrouwen is. Zo werd uit Abraham, die ook al te
oud was om nog een kind te kunnen verwekken, een heel volk geboren, een volk van zoveel
mensen dat het niet te tellen is. Net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van

het strand niet te tellen zijn.

— Geloof geeft gehoorzaamheid zonder te weten waar je komen zal. In hoeverre is Abraham een
voorbeeld voor jou?

Deze Bijbelstudie is geschreven door Carla Heuvelman en is te vinden op www.febebijbelstudies.nl



