Geliefd deel 1

Boaz en Ruth leren elkaar kennen, een liefdesgeschiedenis.

We lezen uit de Bijbel (Het Boek): Ruth 2: 8-14 en Ruth 3: 1-13

Ruth 2:8-14

8 Boaz liep naar haar toe en zei: “Luister eens, blijf maar hier om aren te verzamelen. Je
hoeft niet naar een andere akker te gaan. Loop maar vlak achter mijn arbeidsters aan. 9 Ik
heb mijn knechten gewaarschuwd dat ze je niet mogen lastigvallen. En als je dorst hebt,
neem dan gerust wat water.” 10-11 Daarop boog zij diep voor hem. “Waaraan heb ik deze
vriendelijkheid te danken?” vroeg zij. “Ik ben immers maar een vreemdelinge?” “Ja, dat weet
ik,” antwoordde Boaz. “Ik heb gehoord wat je allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan
na de dood van je man. En ook dat je je ouders en je vaderland hebt verlaten om hier bij een
vreemd volk te komen wonen. 12 Moge de Here, de God van Israél, onder wiens vleugels je
je toevlucht hebt gezocht, je hiervoor belonen.” 13 “Dank u wel, meneer,” antwoordde Ruth.
“U bent zo vriendelijk voor mij, terwijl ik niet eens een arbeidster van u ben!” 14 Tegen
etenstijd riep Boaz haar: “Kom, eet met ons mee, er is brood genoeg.” Zij ging bij de maaiers
zitten en at het geroosterde koren dat hij haar gaf. Zij kreeg meer dan ze op kon!

Ruth 3:1-13

1 Enige tijd later zei Noomi tegen Ruth: “Kind, wordt het niet eens tijd dat ik iemand zoek
met wie je kunt hertrouwen? 2 Boaz is zo vriendelijk geweest jou bij hem te laten werken en
bovendien is hij naaste familie van ons. Luister, ik weet dat hij vanavond gerst gaat wannen
op de dorsvloer. 3 Doe nu wat ik je zeg: neem een bad, doe wat parfum op, trek je mooiste
kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar laat je niet zien voordat hij klaar is met eten. 4 Let
goed op waar hij gaat slapen. Ga er dan zachtjes naartoe, sla de deken aan het voeteneinde
op en ga daar liggen. Hij zal je dan wel zeggen wat je moet doen.” 5 “Goed, ik zal doen wat
u hebt gezegd,” antwoordde Ruth. 6 Die avond ging zij naar de dorsvloer en deed precies
wat haar schoonmoeder had gezegd. 7 Toen Boaz klaar was met eten, ging hij tevreden
liggen slapen naast een korenhoop. Zachtjes sloop Ruth naar hem toe, lichtte de deken van
zijn voeten op en ging daar liggen. 8 Rond middernacht schrok Boaz plotseling wakker. Hij
draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeten liggen! 9 “Wie ben je?” vroeg hij. “Ik ben
het, meneer, Ruth,” antwoordde ze. “Wilt u met mij trouwen? U bent immers onze naaste
bloedverwant.” 10 “De Here zal je zegenen,” riep hij uit. “Hiermee toon je nog meer trouw
dan je voorheen al aan je overleden man getoond hebt. Je hebt niet omgekeken naar
jongere mannen, of ze nu arm waren of rijk. 11 Welnu, Ruth, maak je geen zorgen. Ik zal
doen wat je vraagt, want iedereen in de stad weet wat een bijzondere vrouw jij bent. 12 Er is
echter één probleem. Het klopt dat ik een naaste bloedverwant van je ben, maar er is
iemand anders die nog nauwer aan je verwant is dan ik. 13 Blijf vannacht hier, dan ga ik
morgenochtend met hem praten. Als hij met je wil trouwen, moet je dat doen. Wil hij dat niet,
dan word je mijn vrouw. Dat zweer ik bij de naam van de Here. Blijf hier maar liggen tot de
ochtend.”



Ruth is met Naomi (of Nodmi) meegereisd naar Bethlehem. Naomi is haar schoonmoeder:
Ruth is getrouwd geweest met haar zoon Machlon. Maar Machlon is net als zijn broer en
vader gestorven in Moab.

Naomi. haar man en hun beide zonen waren naar Moab verhuisd omdat er hongersnood
was in het land. Maar nu de mannen gestorven zijn en Naomi hoort dat er weer brood is in
haar geboorteland besluit ze terug te gaan.

Ruth gaat met haar mee.

Als ze in Bethlehem aankomen is daar net de gersteoogst begonnen. En omdat er brood op
de plank moet komen besluit Ruth om gevallen aren te gaan zoeken.

In die tijJd mochten arme mensen dat doen, het was in Gods wet vastgelegd: alles wat de
maaiers lieten vallen moesten ze laten liggen voor de armen.

Ruth komt op de akker van Boaz terecht en vraagt of ze aren mag rapen. Dat mag en de
hele ochtend is ze druk aan het verzamelen.

Dan komt boer Boaz kijken bij de oogst en hij ziet iemand die hij niet kent. Hij hoort van een
maaier dat het Ruth is, de Moabitische. Boaz heeft al van haar gehoord. Hij spreekt haar
aan en zegt dat ze niet naar een andere akker moet gaan en dat ze dicht bij de meisjes
moet blijven die voor hem werken. Ook mag ze drinken pakken als ze dorst heeft.

“Waarom bent u zo aardig en zorgzaam voor mij terwijl ik een buitenlandse ben?” vraagt ze.
“Het is me verteld hoe goed je voor je schoonmoeder gezorgd hebt toen je man overleden is
en je hebt alles achtergelaten om met haar naar Bethlehem te gaan. Moge de God van
Israél je daarvoor belonen, Hij zal je beschermen onder Zijn vleugels.” Zegt Boaz.

Ze mag bij het personeel aan tafel zitten tijdens het middageten en wat ze overhoudt
bewaard ze voor Naomi.

Terwijl ze s’ middags weer verder werkt zegt Boaz tegen zijn maaiers dat ze expres aren
moeten laten vallen.

Als ze s’ avonds thuis komt heeft ze wel 30 kilo aan graankorrels meegenomen, Naomi kan
haar ogen niet geloven: “waar ben je geweest?” vraagt ze. En als Ruth de naam van Boaz
noemt gaat er bij Naomi een lichtje branden: “hij is familie van ons, hij is een losser.”

Ruth blijft op de akker van Boaz werken tot de gersteoogst en ook de tarweoogst voorbij zijn.

Op een dag zegt Naomi tegen Ruth: “ik zou wel graag willen dat je je eigen gezin had.
Luister: Boaz is familie van ons, hij is onze losser. Ga vanavond naar hem toe en als hij
genoeg gegeten en gedronken heeft, en hij een plekje zoekt om te gaan slapen, ga dan
stilletjes aan zijn voeteneinde liggen.”

Een beetje dubieus vind ik het wel: in het donker naar een man toe gaan die waarschijnlijk
behoorlijk gedronken heeft om het einde van de oogst te vieren en dan bij hem in zijn
slaapplaats te gaan liggen...Wat voor advies geeft Naomi hier aan haar schoondochter?

Maar Ruth doet wat Naomi zegt en midden in de nacht schrikt Boaz wakker en merkt hij dat
er een vrouw bij hem ligt. Ruth zegt: “ik ben Ruth, mag ik bij u blijven? Wilt u voor mij zorgen
want u bent de losser.”

Eigenlijk is dit niet minder dan een huwelijksaanzoek dat Ruth doet. Niet alleen omdat Boaz
bij wet en traditie de losser is, maar ook omdat ze dat graag wil.

Boaz weet dat hij de losser is. Hij heeft daar zelf ook al over nagedacht. Maar hij heeft geen
actie ondernomen omdat hij niet weet of Ruth misschien liever een jongere man zou willen.
Hij wacht geduldig af. Maar hij prijst haar dat ze naar hem toe komt. Hij zegt dat hij haar een



geweldige vrouw vindt. “Maar”, waarschuwt hij, “er is nog iemand die dichter bij jou en
Naomi staat, een man die eerst mag lossen. Ik ga morgen naar de stad om uit te zoeken of
hij dat wil. Als hij dat niet wil zal ik met je trouwen.”

Naomi zal toch ook geweten hebben dat er nog een familielid was die eerst zou mogen
lossen? Toch heeft Naomi voorkeur voor Boaz.

Was het daarom haar idee dat Ruth Boaz s’ nachts zou opzoeken? Voordat de andere man
interesse in Ruth zou krijgen?

Boaz is een deugdelijke man; hij zoekt die nacht geen toenadering tot Ruth op lichamelijk
gebied, maar hij belooft voor haar te zorgen door de volgende dag duidelijkheid te zoeken bij
de andere losser. “Ga maar rustig slapen, morgen weten we meer” zegt hij.

Vroeg in de morgen, als het nog donker is gaat Ruth weer stilleties weg, want Boaz wil niet
dat mensen zien dat ze op de dorsvloer geslapen heeft, daar krijg je alleen maar praatjes
van.

Hij gaat zelf naar de stad toe en wacht net zo lang in de poort tot hij de andere losser voorbij
ziet komen.

De losser die nog niets van zich heeft laten horen. Er wordt ook geen naam vermeld in de
Bijbel.

Hij wil ook niet lossen. Ja, een stuk land dat Naomi nog heeft, wil hij wel kopen maar Ruth
wil hij niet als vrouw. De toekomende kinderen zouden dan de naam van Machlon dragen en
dat wil hij niet.

“‘Dan neem ik Ruth, de Moabitische, tot vrouw en de naam van Machlon en zijn vader
Elimelech zal niet vergeten worden”zegt Boaz, “jullie zijn mijn getuigen”zegt hij tegen de
oudsten in de poort en tegen heel het volk dat samengekomen was om te kijken wat er aan
de hand was.

ledereen geeft hem de zegen. Dan gaat Boaz naar het huis van Naomi en Ruth. Wat zullen
ze gedacht hebben toen ze Boaz aan zagen komen?

Het is goed nieuws: Boaz wil met Ruth trouwen!

Ze gaan trouwen en de Heer geeft ze een zoon: Obed.

Wat een prachtige liefdesgeschiedenis.

Obed wordt later de opa van David. David de herdersjongen die koning wordt over Israél.
God heeft het zo geleid dat Ruth opgenomen wordt in het voorgeslacht van de Heere Jezus.
Ruth en Boaz worden beiden genoemd in het geslachtsregister van Jezus (Matthels 1:5).

Gebed: Heere God, trouwe Vader, als U ons ons leven gaat leiden, kunnen er dingen
gebeuren die we zelf niet hadden kunnen bedenken.

Heer, U zorgde voor Ruth en Naomi toen ze weer terug kwamen in Bethlehem. Dank
dat U wetten gaf die armen mogelijkheden gaven om ook aan eten te komen. U leidde
Ruth naar de akker van Boaz.

Boaz, een man die zo’n goed hart had maar geen vrouw had om voor hem te zorgen. U
leidde hen naar elkaar toe. Wat heeft U alles goed gemaakt voor Naomi, Ruth en Boaz.
Zo wilt U ook voor ons zorgen. Uw goedheid kent geen grenzen.

Wilt U Uw vieugels over ons spreiden Heer?



Vragen:

— Toevallig (...) kwam Ruth op de akker van Boaz terecht. Ben jij wel eens op plekken
geweest waarvan je later zegt: daar heeft God mij naar toe geleidt?

— Er wordt wat af gepraat in Bethlehem: Boaz weet de hele levensgeschiedenis van Ruth al
voordat hij haar gezien heeft. Het zijn positieve woorden die hij gehoord heeft. Welke
woorden spreken anderen over jou? Zijn dat positieve of negatieve woorden?

— Wat vind je van de manier waarop Naomi alles wil regelen?

— Boaz was een man die de Heere vreesde, waar blijkt dat uit?

— In het Bijbelboek Ruth worden twee wetten van God aangehaald die voor armen en/of
weduwen/wezen zorgen: het rapen van gevallen aren (Leviticus 19:9) en het lossen
(Leviticus 25:25).

Ken je nog zo’n wet die God gaf?

— Jezus wordt vaak (ver)losser genoemd. Op welke manier heeft Hij ons ver/gelost?

Deze Bijbelstudie is geschreven door Carla Heuvelman en is te vinden op
www.febebijbelstudies.nl



